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VAN DE REDACTIE	 VAN HET BESTUUR

Over vreemde vogels, zuurpieten, theeliefhebbers, 
crea-bea-knutselaars, vlechters, lange tenen, 
samenwerkers, terugkijkers, groenbemesters en meer: 
kortom De Federatie.
Alweer het voorlaatste zomernummer. De tijd gaat 
veeeel te snel... want wat is er weer een hoop gebeurd. 
Laten we beginnen met het weer: De zomer is zoals 
die behoort te zijn, met storm en regen, maar ook met 
bloedhete dagen. Zo lezen we dat er een high tea was. 
De bijbehorende foto’s laten zien dat het lekker weer 
was. Heel anders dan bij de grof-vuil-dagen. Toen 
kwam de regen met bakken tegelijk uit de hemel. 
Waarschijnlijk een aanmoediging om al het (grof)
vuil weg te spoelen. Wel heerlijk, al dat grofvuil dat 
eindelijk wegkan. Ook daarvan zijn foto’s te zien van 
diverse bijdragers, waarvoor onze dank.
Wat ook werd ingestuurd, waren een paar foto’s van 
de (in het vorige nummer besproken) penisplant. Met 
verhaaltje door Umi. Dat inzenden stelt de redactie 
altijd op prijs!
Simone en Dieneke deden dat eveneens, wat een paar 
mooie verhalen en kiekjes uit de oude doos opleverde.
Het laat zien hoe lang en divers de geschiedenis 
van de federatie is. Yvonne beschrijft overigens die 
diversiteit  én verschillen in inzichten. De een wil een 
strak gazon met een zwarte rand aarde, de ander wil 
gras, dat je niet te veel maait met ruimte voor kleurige 
bloemen. 
Ook Max schrijft over hoe verschillen kunnen leiden 
tot (vervelende) keuzes. Het geluid van Hendrik 
de Haan was voor sommigen zo ver-schrik-ke-lijk 
dat ze de haan wegwilden. En helaas, boosheid en 
intolerantie bleken het  te winnen, dus Hendrik moest 
weg.
Gelukkig zijn er ook mensen die van sociale 
activiteiten houden. De crea-bea-knutselaars, 
schilders en vlechters konden onder leiding van 
Tineke en Max hun energie kwijt. Onze vaste 
bijdrager Ruud beschreef het.
Een zeer sociale man blijkt Arnold Tuinenburg te zijn. 
In het uitgebreide interview dat Peter met hem had, 
laat dit kersverse lid van het bestuur weten dat de 
federatie voor hem ook vooral “familie” betekent.
Tenslotte lezen we nog over flora en fauna. Max geeft 
een update over de groenbemesters en Carry laat 
deze keer de bijzondere lepelaar tot leven komen.
Last but not least: komt er weer een wolkbreuk, ga 
dan de zomerpuzzel oplossen. Wie weet wint u een 
flesje wijn.

Veel leesplezier, 
de redactie

Beste medetuinders,
Laten we het hebben over het spectaculaire weekend 
van 1 en 2 juli en de berg van 160 kubieke meter 
grofvuil. Ik wed dat de ambtenaren van de Gemeente 
Ouder-Amstel ook nog nooit zo’n enorme stapel 
grofvuil op straat hebben gezien zonder vergunning.
Het begon met een ideetje van het bestuur om een 
container neer te laten zetten zodat wij ons grofvuil 
daarin kwijt kunnen in plaats van het helemaal naar 
het afvalpunt te moeten brengen.
Al gauw beseften we dat niet iedereen lichamelijk 
in staat is om spullen naar een container bij 
de Kikkerpoel te brengen en dus vroegen we 
hier vrijwilligers voor. Hierop kwamen zoveel 
aanmeldingen dat wij aan een vuilnisophaaldienst 
met onze tractoren gingen denken. Op vrijdag werd 
een blauwe container van 40 kuub geplaatst die ons 
wel een beetje overdreven groot leek. 
Op de ochtend van 1 juli gingen de dingen sneller dan 
wij hadden voorzien. Voor tien uur liepen al tuinders 
af en aan met spullen in kruiwagens. Toen even 
later de tractoren met hun volgeladen aanhangers 
kwamen lossen werd iedereen plotseling vrijwilliger 
en in no time reden de tractoren af en aan. Op de 
lanen hielpen vrijwilligers en buren het grofvuil bij 
het laden met een ongekende solidariteit. Het gevolg 
was echter dat al om een uur of drie van de eerste 
dag de container tot de nok gevuld was en we de rest 
maar even voor de container moesten leggen.
Het gevolg ziet u op de pagina hiernaast: een berg 
van 160 kubieke meter grofvuil.
Het leek ondoenlijk om maandag die berg in 
de containers te krijgen dus hebben wij het 
gemeentebestuur om begrip hiervoor gevraagd en 
gemeld dat wij een truck met grijper zullen huren 
voor deze klus.
Bij het schrijven van dit stukje was het nog niet 
bekend hoe dit avontuur is geëindigd en evenmin of 
de storm Poly ons een handje heeft geholpen.
Maar alles bij elkaar genomen hebben wij allen deze 
zomer een grotere en vooral mooiere tuin gekregen, 
waarvoor wij ongeveer iedereen willen bedanken, 
en niet in de laatste plaats de chauffeurs van de 
tractoren.

Namens het bestuur,
Jacques Peper
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160 KUBIEKE METER GROF VUIL
Zoals Jacques hiernaast al schrijft, in het weekend van 1 & 2 juli is er letterlijk een berg werk verzet door 
heel veel vrijwilligers. Onderstaande foto’s geven een indruk van de hoeveelheid afgedankte spullen.
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Deze schitterend grote witte vogel (niet te ver-
warren met de zilverreiger) is op korte afstand te 
herkennen aan de lepelvormige punt op zijn lange 
snavel en tevens aan de heen en weer bewegingen 
met die snavel tijdens het foerageren in ondiep 
water. Hij doet daarmee wat clownesk aan maar met 
dit doelmatige en gevoelige instrument vangen ze 
zowel in zout als zoet water visjes, rivierkreeftjes, 
garnalen etc. De prooi wordt dan ook eerder op de 
tast gevonden dan op het gezicht.

Riet en twijgen

De lepelaar is ongeveer 85 cm lang en heeft een 
spanwijdte van ongeveer 130 cm. Deze steltloper 
is van tijd tot tijd foeragerend te zien in de slootjes 
van de ons omringende weilanden. Ze nestelen in 
bomen of riet en soms ook op de grond. Het nest 
bestaat uit riet en twijgen en bevat gewoonlijk 4 
eieren, die met tussenpozen van meerdere dagen 
worden gelegd. Beide partners broeden en na drie 
weken komen de witdonzen kuikens te voorschijn 
met korte bijna normale snavels.

Soms nestelen ze samen met de blauwe reiger, de 
aalscholver of de zilvermeeuw. Sinds 1998 broeden 
ze in Botshol maar ook in de Middelpolder bij de 
buitenplaats Oostermeer (precies aan de andere 
kant van de Amstel en hemelsbreed niet ver van 
ons tuincomplex). Het merendeel van de lepelaars in 
onze omgeving broedt ten noorden van Amsterdam 
op de Kinseldam of op het Natuureiland bij IJburg. 
Ze leggen soms wel 35km af tussen broedgebied en 
foerageergebied.
De lepelaar heeft zich na een dieptepunt in 1968 
spectaculair hersteld. Een positieve ontwikkeling in 
het vaak treurige verhaal over achteruitgang van 
allerlei andere soorten vogels.
In de zomer heeft de lepelaar een dikke, korte , 
afhangende kuif en een oranje-gele borstvlek. In de 
winter zijn ze geheel wit. Lepelaars zijn van februari 
tot oktober in ons land, daarna vliegen ze zuidwaarts. 
Een klein, maar groeiend aantal overwintert hier.
In Artis vanaf het openbare Artisplein zijn ze in de 
grote ‘polderkooi’ goed te bewonderen, alsmede de 
nesten met jongen in het vroege voorjaar.

Carry Bennink

LEPELAAR

Foto: Dr. Raju Kasambe

Gravure door Aert Schouman (1756)
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Twee jaar geleden werd de haan 
Hendrik gedumpt in ons park. We 
hebben hem liefdevol verzorgd. 
Maar er kwamen klachten van 
mensen. Die hadden last van het 
kukelekuen. Op de Algemene 
Ledenvergadering werd zelfs be-
sloten dat de haan weg moest. Ik 
heb de taak op me genomen om 
dat te doen. Op een diervriende-
lijke manier. Ik wilde voorkomen 
dat mensen met netten of andere 
middelen achter hem aan zouden 
gaan jagen.
Dus zette ik een hondenbench 
neer op de plek waar ik hem eten 
gaf. In het begin vertrouwde hij 
het niet en vertikte het om erin te 
gaan om te eten. Terwijl de kauw-
tjes, waterhoentjes en duiven er 
geen moeite mee hadden. Ze aten 
de lekkerste hapjes op die voor 
Hendrik bedoeld waren. Appel, 
krentenbollen, maiskolven... 

HENDRIK DE HAAN 
Na een aantal weken wennen, 
verdween zijn argwaan en werd de 
bench een vertrouwde plek voor 
Hendrik. Op een mooie zonnige 
dag moest het dan maar gebeu-
ren. Terwijl Hendrik zat te eten, 
duwde ik het deurtje dicht. Het 
ging makkelijk en zonder protest. 
Het voelde wel alsof ik hem beet-
nam. Maar hij leek vertrouwen te 
hebben in een goede afloop. Hij 
ging rustig liggen in de kooi in 
afwachting van wat er stond te 
gebeuren.

Het is jammer dat mensen via het 
bestuur (!) klagen over het geluid 
van een haan. En dat de klagers 
vaak tot wel drie laantjes verwij-
derd waren van Hendrik. We heb-
ben hier vliegtuiglawaai, we horen 
auto’s, geluid van grasmaaiers 
en andere apparatuur, het dreu-
nen van bassen van muziek. Het 
natuurlijke geluid van een haan is 
dan ineens onverdraaglijk. Je hebt 
hier zelfs mensen die last hebben 
van zingende vogels tijdens het 
ochtendgloren, het geluid van 
uilskuikens of van een kwakende 
kikker in de sloot. Maar laten we 
wel wezen: heel veel direct om-
wonenden missen Hendrik met 
zijn kukeleku en gezellige aanwe-
zigheid. Deze onschuldige vogel 
heeft het verloren van de klagers. 

Max Paumen 

Ik bracht hem met de auto naar 
de hanenopvang van de Fruittuin 
van West. Deze opvang krijgt sub-
sidie van de gemeente Amster-
dam. De eigen bijdrage voor het 
afleveren van een haan is 30 euro. 
Hendrik kreeg meteen gezelschap 
van een aantal kippetjes. En ook 
met de andere hanen kon hij 
goed opschieten. Vechten of ruzie 
was er niet bij. Dit is de beste 
oplossing voor iedereen. Hendrik 
is niet meer alleen en heeft veel 
ruimte onder de fruitbomen. In de 
Fruittuin van West wordt hij ook 
niet meer achterna gezeten door 
loslopende katten. Iets wat hier 
op de Federatie wél regelmatig 
gebeurde. Met veel onrust en 
paniekgeluiden tot gevolg.
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FEDERATIE VAN AMSTERDAMSE AMATEURTUINDERS
BELANGRIJKE
TELEFOONNUMMERS
ALGEMEEN ALARMNUMMER

112
GEBRUIK IN NOOD DIT ADRES
Tuinpark “de Federatie”
Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

POLITIE (MINDER URGENT)
0900 88 44

BRANDWEER
020 621 21 21

AMBULANCE
020 555 55 55

CENTRALE DOKTERSDIENST
overdag	 020 592 34 34
na 17:00	 088 003 06 00

WAARNEMING APOTHEKEN
020 694 87 09

TANDARTS BEM.BUREAU
020 570 95 95

DIERENAMBULANCE
020 626 21 21

ONGEDIERTE-BESTRIJDING
020 555 56 00

MELD MISDAAD ANONIEM
0800 70 00

TAXICENTRALE
020 677 77 77

ANWB WEGENWACHT
0800 08 88

BESTUUR
Voorzitter	 Dennis Schor	 113 
1e Penningmeester	 Emile Doppert	 56 
1e Secretaris	 Jacques Peper	 88 
2e Penningmeester	 Roland van der Borgh	 170 
2e Secretaris	 Femke van Egmond	 122
Algemeen Bestuurslid	 Arnold Tuinenburg	 86

OVERIGE FUNCTIES

EHBO & REANIMATIE
J. van Broekhuijsen	 155
D. Erisman	 115
AED code: 2018

 
TRACTORCHAUFFEUR
B. Wollrabe	 186
vacant

TAKKENKRAKERS
M. Paumen	 144
A. Spaargaren	 210
M. Stokhof	 42

PERSCONTAINER
A. Breukers	 153

LOODGIETER
P. Sneijders 	 163

GASDEPOT
T. de Vlugt	 138

OPNEMER ELEKTRASTAND
N. Hassanain	 16

ELEKTRICIEN
John van Dort	 82

GRASMAAIERS
M. Lucassen	 112
S. Bonneveld	 209
K. Mgabar	 147
vacant

COMMISSIES

BOUWCOMMISSIE
K. van Broekhuijsen	 89 
R. Booms	 184 
P. van Broekhuijsen 	 58

TUINCOMMISSIE
vacant	 -

BARCOMMISSIE
W. van Heijningen	 26

KASCONTROLECOMMISSIE
D.J. van der Veen	 46  
W. Bakker	 105 
H. Berkenbosch	 172
vacant

REDACTIECOMMISSIE
Y. Kroonenberg	 150 
T. Fokker	 28 
P. Oosterhout	 63
vacature

KLAVERJASCOMMISSIE
vacant	 -

TECHNISCHE COMMISSIE
vacant	  
vacant	

WEBSITE-BEHEERDER
Marlon Bos 	 7

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Nicole Selier 	 113
DRINGENDE OPROEP
Hierboven zijn vele functies vacant. Een vereniging kan niet zonder vrijwilligers!  
We roepen iedereen op om eens na te denken of ze iets kunnen betekenen voor  
De Federatie. Stuur voor informatie een mail aan bestuur@defederatie.net

Op de geheel vernieuwde website vindt u het laatste nieuws en praktische informatie. 

E-MAILADRESSEN
Info/algemeen	 info@defederatie.net
Bestuur	 bestuur@defederatie.net
Voorzitter	 voorzitter@defederatie.net
Secretariaat	 secretariaat@defederatie.net
Penningmeester	 penningmeester@defederatie.net

Redactie	 redactie@defederatie.net
Tuincommissie	 tuincommissie@defederatie.net
Barcommissie	 barcommissie@defederatie.net
Bouwcommissie	 bouwcommissie@defederatie.net
Ziekenbezoeker	 ziekenbezoeker@freedom.nl

WWW.DEFEDERATIE.NET
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Volgens buurvrouw Anna heb ik vier jaar geleden een 
ommekeer veroorzaakt. Ik had van buurman Rob uit-
gebloeide tulpenbollen gekregen. Hij wilde ze eigenlijk 
weggooien en het volgende seizoen nieuwe kopen. Hij 
had ze al in zijn kruiwagen gelegd om ze de volgende 
zaterdag naar de Kikkerpoel te brengen. 
‘Dat is zielig!’ riep ik.
‘Heel zielig,’ beaamde hij, ‘wil jij ze?’
Ik had ze voor de buxushaag die buiten ons hek, langs 
het pad groeide ingegraven en tot mijn blijde verwon-
dering kwamen ze het volgende voorjaar op: een vrolij-
ke tulpenzee waar dat volgens het reglement eigenlijk 
niet mocht. Tussen de omheining van de tuin en het 
grindpad zou alleen een lage haag mogen staan, met 
daarvoor een zwarte strook aarde. In plaats van zwart 
kleurde onze strook als een toverbal.
Ik wist niks van een reglement, dus zette ik het jaar 
erop weer wat kleurigs voor de buxushaag. Dat deden 

toen meer buren en inmiddels is het heel gewoon om 
de bloemetjes buiten te zetten en het schijnt te mogen, 
zolang je er geen enorme struiken laat woekeren.
De mening over zwarte aarde is ook veranderd. Het 
staat wel netjes, zo’n onkruidvrije strook maar het is 
niet goed voor de natuur, vinden we tegenwoordig. Een 
bedekte bodem is beter voor de vochtvoorziening. Als 
je op onze laan loopt, zie je de verschillen in cultuur: 
tuinders van de oude stempel hebben nog een verzorg-
de zwarte strook, de nieuwlichters zetten er eenjarigen 
neer.
Over gras wordt nu ook anders gedacht dan een paar 
jaar geleden. Minder Maaien! wordt nu aangeraden. Ik 
las een boek van een Engelse tuinder, die veel maaien 
en onkruid wieden een wandaad vindt. Je maakt het 
ondergrondse leven onmogelijk voor wormen en torre-
tjes. Zo’n glad gazon is dood! schreef de auteur.
Wat zou hij blij zijn met mijn gras. Ik wied wel zo’n 
beetje, maar dat is vooral om te zorgen dat het onkruid 
niet alle andere planten verstikt. Maar verticuleren is er 
niet bij en ik verwelkom de mollen. Die woelen de boel 
lekker om.
Op een ochtendwandeling met mijn hondje kwam ik 
over de strakste laan van Dijkzicht. Daar is nog zwarte 
aarde, daar groeit geen steeltje onkruid tussen het grind 
of in de grasstrook. Een tuinder stond er te werken. Ik 
wilde haar eerst vriendelijk groeten, maar ik hield me 
in: ik rook azijn.
Met een kort knikje liep ik langs. De tuinder kneep 
wantrouwig haar ogen tot streepjes. Zo’n milieutuinder 
zag ze, die de boel in de lap laat hangen en niet degelijk 
maait en wiedt. Ze had me door.

Yvonne Kroonenberg

COLUMN YVONNE

Wil je reageren op een artikel, of heb je een stukje 
met handige tuintips geschreven? Alle bijdragen, 
lang of kort (ook foto’s) zijn zeer welkom! Stuur ze 
het liefst per e-mail aan redactie@defederatie.net
Soms passen we een bijdrage (een beetje) aan, om te 
zorgen dat het past. De deadline voor het volgende 
nummer is zaterdag 12 augustus.
Wil je vaker schrijven voor ons blad? Geef je dan op 

SCHRIJF EN HELP MEE!
als redacteur. We zijn nog steeds op zoek naar een 
enthousiaste tuinder met een vlotte pen, die verslag 
kan doen wat er allemaal gebeurt op de tuin.
Dit blad verschijnt vijf keer per jaar, en voor elk 
nummer ben je een paar uur bezig, afhankelijk van 
hoe makkelijk je schrijft, natuurlijk. Meld je aan via 
een e-mail naar redactie@defederatie.net

De Redactie 
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Zaterdag 17 juni, twaalf uur en 
warm, heel warm. Ik heb een 
interviewafspraak met Arnold 
Tuinenburg van huisje nr. 86. En 
hoe geweldig; in zijn tuin is een 
grote veranda met veel schaduw 
en daar begroeten we elkaar. “Wat 
wil je drinken?” is vervolgens 
zijn vraag. “Water” verzucht ik, 
en dat krijg ik ook. Een lekker 
gekoeld flesje water! Arnolds’ 
gastvrijheid is een goed begin van 
het interview.

“Op welke manier had je gehoord 
van De Federatie?” is mijn eerste 
vraag, waarop een verrassend 
“Niet” komt. “We (Arnold is 
samen met Isabel) reden af en 
toe over de Holterbergweg - we 
wonen tenslotte in de buurt - en 
toen zagen we een bord staan 
met de tekst dat de volkstuinen 
werden bedreigd.” Dat bord was 
van Tuinpark Nieuw Vredelust, 
dat inderdaad al een aantal jaren 
de noodklok luidt over hun toe-
komst. Nieuwsgierig geworden 
zijn Arnold en Isabel toen de vier 
tuinparken gaan bezoeken. Want 
eigenlijk wilden ze dat wel: zo’n 
tuinhuisje met tuin. Isabel komt 
uit Bolivia en is daar van jongs 
af aan gewend om buiten te zijn 
en (ook) op het land te werken. 
Arnold had zelf ooit in een boer-
derijtje gewoond met een rieten 
dak én 2000 m2 grond, hij heeft 
dus ook een ‘buiten-verleden’.

“Die oriëntatie was nog net in 
het Corona-tijdperk.” We hebben 
ons bij alle vier de tuinparken 
ingeschreven. Uiteindelijk kregen 
we bij De Federatie het eerst te 
maken met aanbiedingen van 
huisjes. Daarnaast heeft de Fede-
ratie elektriciteit. Dat was ook een 
pluspunt.”

Relatief snel, na 1,5 jaar inge-
schreven te staan, hebben ze in 

2022 hun huidige huisje kunnen 
kopen. Hoewel er iemand anders 
was die dit huisje wilde hebben én 
voorrang had, zag die er later van-
af. Zij hadden weliswaar ook nog 
ingeschreven op een ander huisje, 
maar dit was prima. “Het enige 
nadeel aan dit huisje is, dat het 
geen slaapkamer heeft. Maar daar 
valt mee te leven. We hebben nu 
ook een bedbank gekocht die dat 
probleem oplost!” “Hoewel”, voegt 
Arnold er aan toe, “Die slaapbank 
was wel een beetje een miskoop”. 
Maar omdat ze heel dichtbij 
wonen (in Gein) is dat ook niet zo 
erg. In de praktijk overnachten ze 
toch al niet zo vaak. Althans min-
der vaak dan dat ze een bezoek 
aan de tuin brengen. Dat is meest-
al wel 1 a 2 keer per week.

Juist een voordeel bij dit huisje, 
is dat het niet grenst aan een 
slootje zoals de meeste tuinen dat 
wel doen. “We hebben een aantal 
kennissen met (jonge) kinderen. 
Als ze hier op bezoek zijn, hoeven 
we ons geen zorgen te maken 
dat ze in het water vallen. “Twee 
andere pluspunten zijn de zeer 
ruime tuin, en de nette staat van 
onderhoud!”

Op mijn vraag of er ook een fa-
voriete plek in de tuin is, geeft Ar-
nold aan dat hij dat niet zo weet. 
“De tuin heeft veel verschillende 
hoekjes met allemaal een eigen 
karakter en sfeer”. Dat is ook wel 
te zien. Soms helemaal beschut, 
dan weer een vrolijk bloemperk, 
met wat beeldjes, een buiten-

INTERVIEW ARNOLD TUINENBURG
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cirkel rond. Zijn er, ondanks al 
deze positieve dingen, nog zaken 
die je graag veranderd zou willen 
zien?

“Nee, het is prima zoals het is.” 
Een mooie rustige plek. Ik hoef 
hier niks te veranderen. Of het 
zou de geiser moeten zijn, want 
die heeft nog weleens kuren. Dan 
is er wel druk, en dan valt de druk 
weer weg. Ik heb al pogingen 
ondernomen om daar een klusjes-
man naar te laten kijken, maar tot 
nu toe zonder succes.” 
Dus hopelijk is er iemand die dit 
leest en dit zou kunnen aanpak-
ken?

“Als de Engelsen zeggen ‘My 
home is my castle’, zeg jij dan 
‘Mijn tuin is mijn burcht”? vraag 
ik, een beetje beschaamd om deze 
knullige woordspeling op zijn 
naam, maar hij reageert welwil-
lend: “Het IS hier ook echt fijn!” 
vervolgt hij enthousiast. “Deze 
tuin is een ware oase van rust, on-

danks de vliegtuigen en de voorbij 
razende treinen. Wat dat betreft 
is de zondagsrust hier (zonder 
grasmaaiers en andere elektrische 
onrust makers) ook wel een ver
ademing”.

Hij vindt de Federatie ook een 
knus park. Veel prettiger dan het 
veel grotere Amstelglorie waar hij 
ook op onderzoek is geweest. “Er 
is hier een familiegevoel”.

Arnold is ook het type van le-
ven-en-laten-leven. “ja er zijn 
hier mollen... maar nou en? Laat 
ze hier maar leven en ruim zo’n 
molshoopje weer op als je er last 
van hebt”. Hij gebruikt ook geen 
gif zoals Round-up of Ammo-
nia(k). “Dan komt er weer stikstof 
in de grond.” “ En dat wil je juist 
niet!”

En met die verstandige woorden 
ronden we het interview af. Met 
dankzegging aan Arnold!

Peter Oosterhout

keuken, en tenslotte een plek om 
heerlijk te dommelen. Rondom 
staan sierlijk gesnoeide coniferen. 
Echt een fijne tuin “Maar een 
echte tuinman ben ik niet. Géén 
groene vingers! Een tijdje geleden 
was ik het gras aan het maaien en 
prompt ging ik dwars door Allium 
(de uien) die mijn vrouw daar had 
geplant, daar was ze niet zo blij 
mee. Daarom is de veranda, met 
fijne zittingen in de schaduw mis-
schien wel mijn favoriete plek”, 
besluit hij lachend.

Niet dat Arnold stil zit. Als vrij-
williger staat hij ook z’n mannetje 
in het gashok. Dat doet hij samen 
met Tineke Flugt sinds vorig jaar. 
Dit jaar is hij ook nog algemeen 
bestuurslid bij de Federatie ge-
worden.

“Leuk werk”, zegt Arnold. “Het is 
soms wat pittig, maar het aan-
trekkelijke is dat er zoveel afwis-
seling is.” Arnold is nu IT-manager 
voor de gemeente Haarlemmer-
meer, maar in het verleden had hij 
een eigen IT bedrijf en een be-
drijfskundige opleiding. Hij denkt 
met deze kennis en ervaring de 
vereniging op termijn te kunnen 
ondersteunen in een financiële rol 
als penningmeester of kascontrole 
commissielid, als dat wordt ge-
vraagd. 

Zijn vrouw Isabel vindt het 
daarentegen wel leuk om in de 
tuin te werken. Ze heeft ook 
plannen om wat fruitboompjes 
neer te zetten. Wat is er nou 
leuker dan eten uit eigen tuin? 
Het toeval wil dat het huisje ook 
nog eens “Finquita” heet. Die 
naam stond er al op voordat zij er 
kwamen. Maar het is Spaans en 
betekent kleine boerderij, little 
farm. Dus precies wat zij er ook 
in ziet. En met haar spaanstalige 
(boliviaanse) achtergrond is de 
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CREATIEF OP WOENSDAG
In de maand juni was er op de woensdagavonden 
iets creatiefs in de kantine te doen: Knutselen met 
Tineke. En voor knutselen ben je bij Tineke aan het 
goede adres. Wie kent niet het door haar gemaakte 
gevaarlijke monster in de singel? Nou is knutselen 
natuurlijk een ruim begrip en het creatieve moet je 
ook altijd groot zien, maar het had wel degelijk iets 
om het lijf. De bedoeling was dat je beelden ging 
beschilderen, beelden die Tineke had meegenomen 
en die ze keurig had uitgestald, zoals een huisje, 
een welkomstbord, een hoofd, een vogeltje, een 
pompoen, kortom: keuze genoeg. Je moest er eentje 
uitzoeken en dat was op zich al een klus, want er 
lagen er echt heel veel, die je, simpel gezegd, naar 
eigen inzicht van een leuk kleurtje zou gaan voor-
zien. Klinkt gemakkelijk, maar er kwam echt wel wat 
bij kijken, zeker als je je hele ziel en zaligheid er in 
wilde leggen. Zal ik die nemen? Oh maar dit is ook 
leuk, oh nee, ik vind die toch veel leuker. Maar hij is 
wel groot he. Waar moet ik hem dan hangen? Bij de 
ingang? Kortom, soms had je het al moeilijk voor je 
aan de slag ging. 

Die kleur groen is net even te donker en die is veel 
te licht. Natuurlijk ging de “gevorderde” verver kleu-
ren mengen, wat soms ook een verrassend resultaat 
opleverde. De meeste ververs begonnen heel voor-
zichtig, maar naarmate de avond vorderde, durfde 
iedereen steeds meer en werden ze steeds brutaler.
Het was heel gezellig en Tineke had, om het nog 
gezelliger te maken, cake gebakken voor de mensen 
die allemaal iets moois wilden maken, wat uiteinde-
lijk ook bij iedereen lukte. Na het verven moest het 
object bespoten en gepatineerd worden, maar ge-
makshalve sla ik dat hier nu maar even over.
Als iemand zijn schilderwerk niet af had, kon hij/zij 
de week daarna verder gaan. Je bleef dus niet met 
een half-af kunststuk zitten, wat na al die moeite 
heel frustrerend zou zijn. Degenen die het wel af 
hadden, lieten het uiteraard aan “de juf” zien, die 
dan steevast vroeg: Vind jij het mooi? Dan vind 
ik het ook mooi! Ben jij tevreden? Dan ben ik ook 
tevreden.

Tenen vlechten

Onder de paraplu van Tineke, niet letterlijk natuur-
lijk, maar onder de noemer “Knutselen met Tineke” 
viel ook het wilgentenen vlechten met Max. Op 2 
woensdagen kon je dat doen. Als je dat nog nooit 
hebt gedaan (en dat geldt natuurlijk voor de meeste 
mensen), is dat ook een hele ervaring. Op de eer-
ste woensdag gingen we een mandje vlechten, wat 
op zich niet zo heel moeilijk lijkt. Maar er volgden 
genoeg hindernissen. Doe ik het zo goed? Maar dat 
lukt niet Max. Max werd aan alle kanten geroepen. 

Uiteindelijk had iedereen een beeld uitgezocht en 
konden we van start gaan. Je had een bakje waar je 
de verf die je nodig dacht te hebben in kon doen en 
je had 3 kwastjes. Maar ook de verf uitzoeken was 
een opgave hoor. Natuurlijk kon je het jezelf heel 
gemakkelijk maken en gewoon wat pakken, maar er 
waren honderden potjes en tubes verf en om dan net 
die ene kleur er uit te halen die jij wil hebben… 



- 11 -

Niet iedereen had hulp nodig, “natuurlijk niet”, maar 
veel mensen wel. Nadat de onderkant, de bodem, 
van het mandje af was, gingen we een stapje ver-
der, nou zeg maar een stap verder. Aan de zijkant 
van de onderkant (klinkt dit nog logisch?) moesten 
rondom 9  “tenen” worden bevestigd van zeg maar 
ruim een meter lang, wat inhield dat de tenen van 
de een niet vrijwillig met de tenen van een ander in 
contact kwamen, gezellig, maar niet handig, ook niet 
als iemands gezicht een verrassend doelwit bleek 
te zijn. Iedereen had ruimte nodig, zodat iedereen 
steeds verder uit elkaar ging zitten, wat ook moest 
om ongeschonden uit de strijd te komen. 

Logisch als je breit

De ene teen moest over de ander en die moest dan 
blijven liggen. Het klinkt ingewikkeld, hoewel men-
sen die van breien houden, dit heel logisch zouden 
vinden. Ik heb nu 3 tenen, Max, hoe moet ik nou 
verder? Wat is nou de teen die moet blijven liggen? 
Met welke teen moet ik nou verder? Ik snap het niet 
meer Max. Kortom: “soms” enige verwarring, een 
probleem, dat op dat moment een wereldprobleem 

leek, maar uiteindelijk kwam iedereen, al dan niet 
geholpen, tot een resultaat. Het ene wat mooier dan 
het andere, maar je had een “eigen” resultaat. 
En op de tweede woensdag ging menigeen als “vol-
leerd vlechter” aan de slag.
Creatief bezig zijn op de woensdag. Jammer dat zo’n 
avond  zo snel voorbijgaat!

Ruud Drupsteen
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POST DOORSTUREN?
Het postadres voor leden tijdens het seizoen luidt: 
Tuincomplex De Federatie
tuin nr. ... - Verbindingsweg 3
1114 BG Amsterdam-Duivendrecht

TRACTOR NODIG?
Tractorwerkzaamheden kosten € 3,50 per uur of per rit.  
Reserveer en betaal uw rit via de website: 
www.defederatie.net/nieuw/kar-bestellen/

ZIEKENBEZOEKER
Wordt u opgenomen c.q.. geopereerd in een ziekenhuis? 
Of is iemand u ontvallen? 
Meld het a.u.b. bij de ziekenbezoeker, Gerard Vink.
Telefoon	 (06) 40 48 33 01
Tuin nr.	 129
E-mail	 ziekenbezoeker@freedom.nl 
(scan van rouwkaart graag meesturen)

GASHOK / PERSCONTAINER
Gashok: elke zondag 11.00-12.00.
Perscontainer: vanaf zondag 7 mei 11.00-12.00

SPREEKUUR BESTUUR
Het bestuur houdt om de week spreekuur in de bestuurskamer. 
Zie de agenda hiernaast.

VUILNISZAKKEN KOPEN
U kunt de bedrukte vuilniszakken kopen bij het gashok,  
zie hierboven voor de openingstijden.

BAKFIETS OF INVALIDENWAGEN/ROLSTOEL NODIG?
Deze staan bij het werkhok van de tuincommissie en zijn na 
overleg te gebruiken.

WINKEL ‘THE GARDEN SHOP’ BIJ ONS LUSTOORD 
OPENINGSTIJDEN
Maart - April / September - Oktober
Zaterdag 	 10.00 - 13.00 uur
Mei - Juni - Juli - Augustus
Zaterdag 	 10.00 - 13.00 uur
Zondag 	 10.00 - 12.00 uur
Woensdag 	 14.00 - 16.00 uur

ALLERLEIAGENDA

KANTINE

JULI
wo	12	(19:00-22:00)	 Knutselen met Tineke
do 	13	(19:00-22:00)	 Mandenvlechten (Rozentuin)*
za 	15	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
wo	19	(19:00-22:00)	 Knutselen met Tineke
do 	20	(19:00-22:00)	 Mandenvlechten (Rozentuin)*
za	 22	(vanaf 16:30)	 Barbecue*
wo	26	(19:00-22:00)	 Knutselen met Tineke
za 	29	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	30	(vanaf 16:00)	 Spaanse avond*

AUGUSTUS
za 	12	(10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur
za	 19	(20:00)	 Kienen
za	26	(21:00)	 Het MeezingTeam Après Ski
		 (10:00-11:00)	 Spreekuur Bestuur

De Kantine is elk weekend geopend op 
zaterdag en zondag, 16:00-20:00

Arnold en Tineke beheren het gashok. 
Anna heeft de perscontainer overgenomen en deze 
is op dezelfde dagen/tijden als het gashok geopend. 

Federatie-vuilniszakken zijn in het gashok te koop. 
Extra vrijwilligers zijn altijd welkom!  
Samen maken we het verschil.

* Vooraf inschrijven!
Houd ook het mededelingbord bij de ingangen 
in de gaten, of kijk op de Facebookpagina van de 
Activiteitencommissie (voorheen OC De Federatie) 
voor actuele tijden en nieuwe activiteiten!
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UPDATE GROENBEMESTERS
We experimenteren op de Federatie met groenbe-
mesters voor de bloembakken.

Groenbemesters zijn planten die stikstof opslaan 
en daardoor zorgen voor verbetering van de grond. 
Verschillende soorten planten zijn hiervoor geschikt. 
In de bloembakken van de Federatie gebruikten we 
phacelia en klaver. Ze stonden zo’n acht weken in de 
bakken. Deze tijd is minimaal nodig zodat de plan-
ten voldoende stikstof kunnen opslaan in de sten-
gels en bladeren.

Na deze 8 weken zijn ze afgemaaid, fijngemalen en 
ondergewerkt in de twee grote bloembakken: bij de 
ingang en bij de strook met fruitbomen. Idealiter 
hadden de ondergewerkte plantenresten even de tijd 
moeten hebben om te verteren. Die tijd was er niet, 
omdat anders het groei en bloeiseizoen voorbij zou 
zijn geweest. Dus zijn er meteen nieuwe bloemen 
geplant. In één bak strobloemen en in de andere bak 
mini-zonnebloemen. Even afwachten hoe ze het 
gaan doen en of ze kunnen profiteren van de groene 
bemesting die in de grond zit.

Voor de winter komt er winterrogge in de bakken. 
Dit is een groenbemester die je in oktober zaait. 
Winterrogge ontkiemt voor de winter begint en zal 
vervolgens langzaam groeien tot in het volgende 
voorjaar. Dat is dan bemesting voor volgend jaar. In 
maart wordt deze ondergewerkt.

Max Paumen

De redactie kreeg onderstaand 
berichtje van Umi op Tuin 95:

Ik vind deze plant zo mooi 
geworden... daarom stuur ik 
de foto’s door die ik heb ge-
nomen. De eerste foto is van 
12 juni ‘s-ochtends om half 
negen en de tweede foto is 
van diezelfde dag, ‘s-mid-
dags om kwart voor drie.

Wij zijn altijd blij als we foto’s 
binnenkrijgen van de rijke natuur 
op de tuin. Blijf vooral inzenden!

DE PENISPLANT GROEIT VERDER
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ZOMERPUZZEL

UIT DE OUDE DOOS

De figuren op de afbeelding hiernaast zien er een 
beetje vreemd uit. Een beetje theatraal, maar 
dat gebeurt wel vaker in artiestenland, want 
artiesten dat zijn ze! Minder vreemd zijn de 
twee liedjes die in de afbeelding verstopt zitten, 
echte gouwe-ouwe.
Maar weet u welke twee liedjes over rozen hier 
worden uitgebeeld? In deze zomerpuzzel moet u 
twee titels vinden. Lijkt het u lastig? Dan alvast 
de tip dat het om Nederlandstalige liedjes gaat.

Denkt u het te weten? Stuur dan uw oplossing 
naar het email-adres: 
redactie.federatie@gmail.com

Onder de inzenders met een goede oplossing 
verloten wij weer een flesje federatie-wijn!
Zorg ervoor dat de inzending vóór 12 augustus 
binnen is.

Illustratie Peter Oosterhout

Ook in het verleden werden er veel leuke activiteiten georganiseerd op 
de Federatie. Hier een paar foto’s uit de oude doos.

OME LEEN
Ome Leen Hendriks: een begrip 
onder alle oud-tuinders. Altijd in 
de weer op ons complex en bereid 
om een handje te helpen waar 
nodig. Zelfs tot op zeer hoge leef-
tijd. Ome Leen en zijn pruimtabak 
waren onafscheidelijk.
Leuk weetje: bij het bankje aan 
de Middensingel liggen twee 
“plaquettes” met zijn naam en die 
van zijn broer Piet, omdat ze daar 
altijd zaten. Plus bijbehorende bak 
waar Ome Leen zijn pruimtabak 
“kwijt” kon.

Ome Leen in de weer met een kettingzaag

TENTENKAMP 1998
Altijd leuk en spannend: Slapen in 
een tent op het speelveld zonder 
pappa en mamma. Vossenjacht 
en/of dierengeluidenspel in het 
donker. En voor het slapen gaan 
een spannend verhaal van Jérôme 
Reehuis, de bekende acteur. 
Wat een belevenis!
Onder toeziend oog van de 
(groot)ouders worden alle tentjes 
met vereende krachten opgezet.

Simone Bezemer-Otten
(Foto’s: Dieneke Schroers-van 
Broekhuijsen) 

Kampeerpret

Tentjes op het speelveld

De regen houdt ons niet tegen
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HIGH TEA
Wat een gezelligheid tijdens 
de High Tea op 4 juni! Samen 
met een aantal tuinders en de 
vrijwilligers van de bar hebben 
we dit mogelijk kunnen maken 
voor de 40 gasten die hadden 
gereserveerd. Een heerlijke wel-
komstcocktail, onbeperkt thee en 
diverse zoete en hartige gerecht-
jes. Het servies is uit alle hoeken 
van het land bij elkaar gezocht 
om de tafels zo feestelijk mogelijk 
te dekken. 
Deze middag was speciaal geor-
ganiseerd om te laten zien wat 
we met samenwerking allemaal 
mogelijk kunnen maken. 
En wat een dreamteam hadden 
we! We zijn trots op ons Tuinpark 
en op onze veelzijdige kantine. 
Dank aan allen die dit mogelijk 
hebben gemaakt!

Met feestelijke groet,
Nicole Selier
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Soms wordt de 
Buitensingel 
afgesloten 
voor verkeer in 
verband met 
evenementen in 
de Amsterdam 
Arena. 
Hiernaast de 
ontheffing, die 
je kunt laten 
zien als de 
toegangswegen 
naar het 
tuincomplex 
afgesloten zijn.

Knip uit en 
bewaar ‘m in je 
dashboardkast-
je!


